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Nieuwjaarsdienst: volg de ster, niet de sterren

Doopsgezinde Gemeente Groningen 5 januari 2025

voorganger: ds. Nick Everts; organist: Eeuwe Zijlstra
Greningen  kerkdiensten zijn live én na afloop te volgen via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events

WELKOM - Mededelingen & Collectedoel:
Collectedoel: Stichting Ambulance Wens

Giften pinnen in de gang van het Mennohuis of
overmaken op de rekening van

Diaconie Doopsgezinde Gemeente Groningen:
NLO3 ABNA 0570 1425 47

0.v.v. 5 jan. en Ambulance wens

AANSTEKEN VAN DE KAARS
ZANG — Lied ‘In het begin’ 162:1,4en 6

OPENINGSWOORDEN

INLEIDING

ZANG - lied 700: 1 t/m 3

LEZING — ‘Nieuwjaarsduik’ Sytze de Vries
ZANG - lied 520: 1 t/m 7

LEZING — Matthels 2: 1 t/m 12

ZANG - lied 832

OVERWEGING — Volg de ster, niet de sterren.
GEBEDEN

ZANG — Lied ‘Zij die op de sterren reizen’ 1t/m 5
UITZENDING EN ZEGENBEDE

ZANG — Liedboek 993: 1 t/m 4

Na de dienst is er een toost op het nieuwe jaar in

de Mennozaal. Voor degenen die de dienst thuis

volgen: alvast de beste wensen en een gezegend
2025!

ACTIVITEITEN KOMENDE PERIODE

Dinsdag 7 januari 10.30 uur — Mennozaal
KOFFIEOCHTEND
Bespreking boek Esther, kennismaking met
Magriet Hielkema en aansluitende lunch. Sluit
gerust eens aan.

Donderdag 9 januari 20.00 uur
Diaconie
VERDIEPINGSKRING
Bespreking boek ‘Hoe houd je je hart zacht’ van
Natascha van Wezel

Zondag 12 januari — 10.00 uur
DIENST MET ds. RENZE P. YETSENGA

Maandag 13 januari - 14.00
ZUSTERKRING IN HAREN

Woensdag 15 januari 14.00 uur - Mennozaal
POEZIEKRING
Bespreking o.l.v. Tjalling Kindt.

Donderdag 16 januari 19.30 uur - Diaconie
BROEDERKRING
Dit keer over Mennonieten in Indonesié

Zondag 19 januari
JUBILEUM: 500-JAAR DOPERDOM
10.00 Liturgische opening
10.15 Lezing ‘oorsprong(en) van het
Anabaptisme’
Presentatie reis naar Ziirich ( 28 t/m 31 mei)

10.30 Koffie/thee

10.45—12.45 Film ‘Zwingli’

12.45 Soep en broodje
14.00—16.00 Borrel met buurtgenoten en

betrokkenen


https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events

Zij die op de sterren reizen — Zangen van Zoeken en Zien 701
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1. Zijdieop de ster-renrei-zen ophunin-ner lijk kom-pas
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zijn de zie-ners en de wij-zen zoe-kers in de gro-te nacht.

2. Zij die op de sterren reizen, varend op de hemelkaart,
zoeken tekens in de ruimte naar het hart van het bestaan.

3. Zij die op de sterren reizen, op gedachten snel als licht,
zien de grootheid van het kleine in een pasgeboren kind.

4. Zij die op de sterren reizen, vinden sterren in hun hart,
worden nieuwe zieners, wijzen, van een stralend gouden dag.

5. Zij die op de sterren reizen, brengen daar vandaan iets mee,
want de afglans van de sterren geurt als wierook om ons heen




